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April – Mei 2024, nr. 2, 102e jaargang  

D E  W E K K E R 
Nieuws van de Protestantse Gemeente IJhorst - De Wijk.  
Verschijnt tweemaandelijks huis aan huis in de dorpen IJhorst en De Wijk.  
Digitale versie op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl 

KERKDIENSTEN  
 24 mrt. 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Palmzondag, collecte 

paasverhaal; uitgangscollecte Pastoraat/eredienst 
  19.00 uur Versperdienst kerk Koekange in RIJKeR verband 
 28 mrt. 19.30 uur Witte Donderdag ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Avondmaal, 

collecte voedselbank 
 29 mrt. 19.30 uur Goede Vrijdag ds. B. Nobel-Ridderikhoff 
 30 mrt. 22.00 uur Stille Zaterdag, ds. B. Nobel-Ridderikhoff 
 31 mrt. 10:00 uur 1e Paasdag ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Paascollecte; 

collecte KiA / Colombia 
 7 april 10:00 uur nog niet bekend, collecte PKN - jongeren; 

uitgangscollecte: energiekosten 
 14 april 10:00 uur ds. R. Kloosterziel, KiA / Rwanda Kerk als plek van hoop; 

uitgangscollecte: onderhoud kerk 
 21 april 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, KiA / Oeganda, boeren in een 

lastig klimaat; uitgangscollecte: muziek in de kerk 
 28 april 10.00 uur pastor J. Luten, collecte KiA Afrika loop; uitgangscollecte: 

onderhoud Reesthof 
 5 mei 10.00 uur Bevrijdingsdag en Vrijheidsmaaltijd ds. B. Nobel-

Ridderikhoff, collecte Artsen Zonder Grenzen  
 12 mei 10.00 uur pastor J. Luten, collecte KiA / binnenlands diaconaat; 

uitgangscollecte: energiekosten 
 19 mei 10,00 uur 1e Pinksterdag, in RIJKeR verband, collecte KiA / 

Bangladesh; uitgangscollecte: Pastoraat / eredienst 
 26 mei 10.00 uur ds. G. Naber, collecte PKMW; uitgangscollecte: 

onderhoud Reesthof 
 2 juni 10.00 uur ds. H. Wapenaar, straatpastor; collecte Leger des Heils, 

uitgangscollecte: energiekosten 
 

BIJ DE DIENSTEN 
De kerkdiensten zijn thuis rechtstreeks te beluisteren of terug te zien op: 
www.kerkijhorstdewijk.kerkdienstluisteren.nl of via de app: Kerkdienstluiste-
ren. Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst. 

http://www.kerkijhorstdewijk/
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Van Pasen naar Pinksteren 
Je ging ver over de rand 
van het licht en wenkte. 
Droom na droom betrachtte ik het hol 
waarin we jouw aflijvigheid 
hadden bijgezet en verzekerd. 
En ziedaar: 
het zegel op de poort verbroken, 
de hel klein, leeg en open. 
en ik ontwaak. 
 
In mijn ogen: 
van jouw kijken het licht; 
op mijn lippen: 
van jouw mond de smaak; 
in mijn hart: 
van jouw liefde de brand; 
in mijn oren en uit mijn keel: 
van jouw juichen de klank; 
rond mijn polsen: 
de greep van jouw hand; 
met mijn tred: 
jouw vreugdedans. 

Jos VP Uit: Klooster! Kalender 2024 

Zorg voor de ziel 
Mijn eerste dagen in de Abdij van 
Berne zitten erop. Met in totaal 
twaalf collega’s hebben we ons 
gebogen over onze geestelijke 
weg. We lazen uit de bijbel met de 
Lectio Divina methode, waarbij 
het er vooral om gaat de gelezen 
tekst te onderzoeken met de 
vraag naar wat je raakt in deze 
tekst. Dat kan een zin, maar ook 
een enkel woord zijn. We lazen 

mystieke teksten van Maria de Groot (*1937) en Teresa van Avila (Spanje 
1515-1582). In dit alles leren we ook als groep aan elkaar, onder andere in het 
groepsgesprek en tijdens een Emmaüswandeling, een wandeling waarbij je 
twee aan twee loopt, eerst in stilte en daarna in gesprek met elkaar. Wie weet 
sluit een Onvermoede Derde zich aan. Ook doen we mee aan de drie gebeds-
diensten per dag die de broeders van het Norbertijnenklooster iedere dag hou-
den. Best intensief dus, maar ook heel waardevol.  
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Na deze driedaagse heb ik nog vijf driedaagsen te gaan, dus ik ga nog veel 
meer ontdekken bij mezelf en bij anderen. 
De cursusdagen beginnen op maandag tussen de middag en eindigen op 
woensdag tussen de middag. Aangezien we in de Abdij van Berne in Heeswijk-
Dinther zullen verblijven, betekent dit dat ik in de weken waarin deze retraites 
plaatsvinden vanaf maandagochtend tot woensdagmiddag afwezig zal zijn. In 
de komende maanden geldt dit voor 8 tot en met 10 april en 13 tot en met 15 
mei. Ik zal ervoor zorgen dat één van mijn collega’s indien nodig kan waarne-
men. Houd hiervoor de Nieuwsbrief in de gaten. 

Ds. Betsy Nobel 

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM… 
Stille Week en Pasen 
In de week voor het Paasfeest worden wij steeds meer betrokken bij het lijden 
en sterven van Jezus, om daarna voluit zijn opstanding te kunnen vieren. In 
de diensten die worden gehouden volgen we die weg. Graag geef ik wat meer 
uitleg bij deze diensten.  
De diensten in de Stille 
Week hebben een wat 
meer meditatief en ook in-
tiem karakter. Wie er ruimte 
voor maakt in zijn/haar 
agenda, zal merken dat 
deze manier van voorberei-
den je bewuster naar het 
Paasfeest doet gaan.  
Dit jaar zal de cantorij aan al deze diensten haar medewerking verlenen. Daar 
is hard naar toe gewerkt en wat is het een mooi geheel geworden!  

28 maart WITTE DONDERDAG 
Waar gaat het over?  
Wit, de feestkleur, is de kleur van deze dag. De vastentijd wordt afgerond. 

Vandaag wordt het Glorialied weer gezongen. We ge-
denken hoe Jezus het joodse paasmaal (Pesach) 
met zijn leerlingen vierde. We voelen ons zelf ook als 
zijn leerlingen, want ook wij zitten aan de tafel. 
 Muziek: cantor-organist: Fenna van der Weide, 

de cantorij, 
gitaar: Johan Sterken 

29 maart GOEDE VRIJDAG 
Waar gaat het over? 
Goede Vrijdag is de dag om stil te staan bij het lijden 
en sterven van Jezus. We horen het lijdensverhaal in 
zang en stemmen. Samen met de cantorij wisselen 
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we het lezen uit het evangelie van Johannes af met het zingen van de koralen 
uit de Johannes Passie. Muziek: orgel: Peter van de Beld, 

de Cantorij o.l.v. Fenna van der Weide. 

30 maart STILLE ZATERDAG 
Waar gaat het over?  
In de nacht voor Pasen heeft de kerk altijd haar belangrijkste feest gevierd. 
Een nieuwe paaskaars wordt ontstoken en de kerk binnengedragen. We ge-
ven elkaar het licht van Christus door. De vrolijkheid van Pasen mogen we al 
op deze avond meevoelen.  
Deze nacht weten we het zeker: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN.  

Muziek: Cantor-organist Fenna van der Weide, 
de Cantorij,  

fluitist: Janolda Hogendorf. 

31 maart PASEN  
Het feest van de opstanding. Jezus leeft! Het 
Paasevangelie is een verhaal van hoop. De dood 
heeft niet het laatste woord! Dit vieren we samen 
door voluit te zingen. We sluiten de dienst af met het 
zingen van “U zij de Glorie” op het plein naast de 
kerk. 

Muziek: orgel: Peter van de Beld,  
de Cantorij o.l.v. Fenna van der Weide. 

Pinksteren 
Ook dit jaar zullen we in RIJKeR verband weer een gezamenlijke Pinkster-
dienst vieren. De voorbereidingen moeten nog beginnen, dus houdt de 
Nieuwsbrief in de gaten.  
En de eerstvolgende Wekker komt uit op 17 mei, net voor Pinksteren. 
 

Bijbelgespreksgroep 
De afgelopen keren spraken we met elkaar over de Brief van Jakobus en ston-
den we stil bij de betekenis van de symboliek van het kruis. Hoe verschillend 
de onderwerpen ook zijn, het levert altijd weer mooie gesprekken op. Wilt u 
ook één of meerdere keren aansluiten? Dat kan. We komen één keer in de 
drie weken in De Reesthof bij elkaar op maandagochtend van 10.00 uur tot 
11.30 uur. De data voor dit voorjaar zijn nog: 15 april, 6 mei en 27 mei. 

Ds. Betsy Nobel 

Johannes Passie op Goede Vrijdag 
Tijdens de vieringen van de vier dagen van Pasen: Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag, Stille Zaterdag en paasmorgen, zal de cantorij weer meewerken. De 
dienst van Goede Vrijdag staat dit jaar in het teken van het evangelie van 
Johannes.  
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Wie aan de veertigdagentijd denkt, of, zoals we vroeger zeiden, de lijdenstijd, 
denkt misschien ook aan de Mattheus en de Johannes Passie van Johan 
Sebastiaan Bach. In die passies wordt min of meer het evangelie van Mattheus 
en van Johannes gevolgd. 
Op een vergelijkbare manier gaan we op Goede Vrijdag, 29 maart, een deel 
van het Johannes Evangelie (Johannes 18 en 19: 42) volgen. De teksten van 
de figuren uit het evangelie, zoals de evangelist, Jezus, Pilatus, zullen door 
verschillende gemeenteleden worden uitgesproken, steeds omlijst en van 
commentaar voorzien door het zingen van koralen, zoals dat ook in de Passies 
van Bach gebeurt. afwisselend door cantorij en gemeente. Voor de koralen 
wordt gebruik gemaakt van de koralen uit de Johannes Passie. De gemeente 
zingt in het Nederlands, de cantorij zingt de originele Duitse teksten om zó 
dicht bij de Johannes Passie te blijven.  

Fenna van der Weide 

De bijeenkomst ‘Hoe Goddelijk is de Ibis’  
stond gepland op 24 maart, maar is verschoven naar 7 april 2024.  
We naderen de laatste schreden op het pad van 200 jaar kerkgebouw. Maar 
juist nu lopen we om van de kerk en omgeving te genieten.  
Op 7 april vindt de uitgestelde wandeling plaats met de natuurvereniging 
IJhorst-Staphorst, met aansluitend de lezing ‘Goddelijke ibis’ door 
dominee/vogelaar Kamphuis, uit Ommen. 

14 April van de Coop naar de 
Kerk, een muzikale wandeling 
met Apollo uit De Wijk  
Als afsluiting van het 200e jaar van het 
bestaan van dit kerkgebouw organiseert 
Apollo op 14 april (de dag van de 1e steenlegging) het afsluitende 
evenement: 'Van de Coop naar de Kerk, een muzikale wandeling'.  
De opzet is simpel: wandel vanaf de Coop in het centrum van de Wijk naar de 
kerk en luister onderweg naar de diverse ensembles die speciaal voor deze 
gelegenheid zijn samengesteld.  
Om 13.15 uur start de BigBand op het terrein vlakbij de Coop met een 
spetterend optreden. Hierna wandelt u via het Dorpshuis de Wijk en het 
Woonzorgcentrum Dunninge richting de begraafplaats. Onderweg wachten 
verschillende ensembles u op om u te trakteren op nog meer muzikale 
klanken. Neem gerust de tijd om alle ensembles te beluisteren. Bij de kerk 
aangekomen kunt u even bijkomen met een kop koffie of thee.  
Om 15.00 uur start vervolgens het afsluitende concert in de kerk. Ook hier 
spelen de verschillende ensembles weer een hoofdrol. Van Bach tot de 
Beatles, er komt van alles voorbij. Organist Mannes Hofsink begeleidt enkele 
solisten op het orgel en samen met Mannes sluit het gehele harmonieorkest 
onder leiding van John Blanken dit bijzondere concert af met het majestueuze 
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Organ Roccata. Kortom, houdt u van muziek, dan mag u dit eigenlijk niet 
missen. De wandeling begint om 13.00 uur met het optreden van de 
Bigband, het concert in de kerk begint om 15.00 uur. De wandeling én het 
concert zijn gratis. Bent u slecht ter been? Het is uiteraard ook mogelijk om 
alleen het concert in de kerk bij te wonen. 

VRIJHEIDSMAALTIJD IN IJHORST OP 5 MEI 
Rotary Staphorst Reestland wil evenals vorig jaar graag aandacht schenken 
aan vrijheid in Nederland. Namens de Rotary Staphorst-Reestland willen wij u 
ook dit jaar een Vrijheidsmaaltijd aanbieden,  daarom wordt op 5 mei een gratis 
ontbijt aangeboden in de Protestantse Kerk IJhorst met als thema “Daar waar 
mogelijk verbintenis zoeken”. 

Wat is een Vrijheidsmaaltijd? 
In heel Nederland worden op 5 mei Vrijheidsmaaltijden georganiseerd. De kern 
van de Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting aan de eettafel waarbij 
de gasten spreken over historische en maatschappelijke thema’s als vrijheid en 
onvrijheid. Thema’s waar je niet dagelijks bij stilstaat en waar je bij uitstek op 
Bevrijdingsdag aandacht aan kan geven. Het is belangrijk dat we elkaar echt 
blijven ontmoeten. Als we dat met velen doen, kan vrijheid blijven bestaan. 
Daarom gaan we op 5 mei in geheel Nederland met elkaar aan tafel, om 
verhalen te delen en samen vrijheid te vieren. 

Locatie Protestantse Kerk IJhorst 
De kerk in IJhorst met een geallieerd Erehof van zes gesneuvelde militairen is 
een prachtige locatie voor een Vrijheidsmaaltijd van 9.00 tot 11.00 uur. Wij 
hopen op een divers gezelschap van jong tot oud en met verschillende 
geloofsovertuigingen. Omdat 5 mei dit jaar op een zondag valt, is er sprake van 
een combinatie van Kerkdienst en Vrijheidsmaaltijd. Betsy Nobel, predikant van 
deze kerk zal een overweging houden over “Vrijheid in Bijbels perspectief”.  Een 
vertegenwoordiging van Welzijn De Wolden spreekt over vrijheid vanuit het 
perspectief van inwoners van De Wolden die vanwege de oorlog uit hun land 
moesten vluchten. 

Deelname 
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, maar vragen u wel een bloem 
mee te nemen om een paar boeketten samen te stellen en cadeau te geven. 
Het staat eenieder vrij om ter plaatse een bijdrage te doneren. Deze bijdrage 
zal worden geschonken aan Artsen zonder Grenzen. U kunt zich aanmelden tot 
zaterdag 20 april door het aanmeldingsformulier in te vullen: 
rotary.nl/staphorstreestland/activiteiten 
De capaciteit van de kerk is beperkt. Geef u dus op tijd op om teleurstellingen 
te voorkomen. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname.  
Graag zien wij uw opgave tegemoet. 

De organisatie, Jan Mostert, 06-27504289 
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…….en OPGEVIST UIT DE REEST 
VRIJWILLIGERSAVOND 
Woensdagavond 8 maart had het comité Henny van de Belt, Gerda van de 
Meent en Rian Horstra een verrassende avond georganiseerd voor alle vrijwil-
ligers, ambtsdragers en medewerkers van de Protestantse Gemeente IJhorst 
– De Wijk, mede in het kader van 200 jaar kerkgebouw. De opkomst was 
groots, maar liefst zo’n 75 mensen werden verwelkomd door de voorzitter Leo 
Tjoonk. Het avondprogramma was ook groots, we konden genieten van “the 

Neighbour Sisters” met mu-
ziek uit alle tijden, vanaf de 
jaren 50 zoals uit musicals 
geschreven door Annie M.G. 
Smidt en Harry Bannink bij-
voorbeeld. En we konden 
genieten van koffie met aller-
lei lekkers en een drankje 

met versnaperingen. Er was tussendoor ook gelegenheid om elkaar even ge-
zellig te spreken. Ieder ging voldaan en tevreden weer naar huis. 
Hartelijk dank Rian, Gerda en Henny en natuurlijk het kerkbestuur. 

Een vrijwilliger 

Een nieuwe ouderling!  
(en nog meer ambtsdragers gezocht) 

Als kerkenraad zijn we heel blij dat Truida Smittenberg zich aan het voorberei-
den is om ouderling te worden. Ze heeft al een paar vergaderingen bijgewoond 
en binnenkort zullen we haar bevestigen. 
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In onze kerkenraad zijn er verschillende mensen die al vele jarenlang trouwe 
dienst doen en er aan toe zijn het stokje over te dragen. Zo hebben we zeker 
één of meer nieuwe kerkrentmeesters nodig en ook diakenen kunnen verster-
king gebruiken. Ziet u meer in het ambt van ouderling, ook dan bent u welkom. 
Een ambtstermijn duurt vier jaar. Als u ambtsdrager wordt is dat heel fijn voor 
de kerk, maar ook voor uw eigen ontwikkeling en gevoel van betrokkenheid op 
de kerk is het ambtsdrager zijn een mooie taak. 
Elk ambt heeft zijn eigen taken, maar we houden zeker ook rekening met wat 
u zelf graag doet. Niet alles hoeft altijd zo te blijven gaan, zoals het altijd ge-
gaan is. Nieuwe ideeën en inzichten zijn dan ook zeker welkom. De taakver-
deling binnen de colleges wordt altijd in onderling overleg bepaald. Ga gerust 
eens het gesprek aan met één van de kerkenraadsleden of met de predikant. 
En als u gevraagd wordt: wilt u er dan serieus over denken of u misschien ook 
een ambtsperiode in de kerkenraad zou willen plaatsnemen. Gelukkig kunnen 
we zeggen dat de sfeer binnen de kerkenraad heel prettig is en ook de duur 
van de vergaderingen houden we best goed in de hand. Vele handen maken 
licht werk! We zien uw reactie graag tegemoet! 

Ds. Betsy Nobel 

Aanstellen vertrouwenspersoon  
Als gemeente willen wij een veilige kerk zijn; een plaats waar mensen in vrij-
heid en vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven. Dat bete-
kent een gemeenschap zonder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimi-
datie of dreiging.  
Het (blijven) werken aan een veilige gemeenschap of kerkplek is een geza-
menlijke verantwoordelijkheid. Dat houdt in dat we elkaar met respect behan-
delen. Dat degenen die speciale taken en opdrachten (ambten) vervullen zich 
bewust zijn van hun positie en onderkennen dat machtsverschillen in de om-
gang met anderen een rol kunnen spelen. Dat geldt voor zowel professionals 
als vrijwilligers.  
Helaas hebben meerdere kerkgemeenschappen in het verleden wel eens met 
grensoverschrijdend gedrag te maken gehad. Ook vanuit de samenleving ko-
men hierover regelmatig berichten. Vanuit onze kerk hebben we dan ook het 
initiatief genomen om samen met de PKN kerken in de Ring Midden- en Zuid 
West Drenthe een vertrouwenspersoon aan te stellen. Op de afgelopen ring-
vergadering eind februari is door alle aanwezige kerken (ruim 20) besloten om 
gezamenlijk een vertrouwenspersoon, liefst een vrouw,  aan te stellen. Om te 
voorkomen dat er maar enige schijn is van belangenverstrengeling is, zijn wij 
op zoek naar een vertrouwenspersoon buiten de plaatselijk kerkgemeen-
schappen.  Deze onafhankelijk persoon moet goed kunnen luisteren, samen-
vatten en doorvragen. Iemand op afstand van de gemeenten staat, maar die 
tegelijkertijd wel de regio kent.  
Momenteel zijn we op zoek naar geschikte kandidaten. Zodra iemand be-
noemd is zullen wij dit melden. 

Leo Tjoonk 
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CANTORIJ 
Nu de kopij moet worden ingeleverd heeft de Paascyclus nog niet 
plaatsgevonden. Daarover komt in de volgende Wekker een verslag.  
En .... we zingen nu uit koorboeken. Dat is een hele verandering, maar we zijn 
genoodzaakt om hieruit te zingen, in verband met muziekrechten. Het kan een 
flinke boete opleveren, als we dit niet gaan doen. Daarom is de contributie 
verhoogd tot € 8.- per maand gedurende de repetitie/zangmaanden. De 
kerkenraad geeft aan om af en toe een extra collecte in de dienst te houden om 
de aanschaf van deze boeken mede te bekostigen. 
Na Pasen zingen we verder en de repetitie avonden zijn op de dinsdagen 
 9 en 23 april, 7 en 21 mei. Op deze laatste avond voor het zomerreces is de 
gebruikelijke gezellige slotavond.  

Namens het bestuur, Wietske Westerbeek 

BLOEMENGROET 
Als teken van meeleven, bemoediging en dank werden de bloemen uit de kerk-
diensten bezorgd bij: 
 21 januari:  fam. G. Poel en dhr. G. Luten  
 28 januari:  dhr. R. Hulzebos en dhr. R. Broekhuizen 
 4 februari:  dhr. J. de Lange en mevr. C.B.A. de Groot-van der Lei 
11 februari:  mw. J.A.G.H. Plomp-Kroes en mw. A.G. van der Veen-Tijmes 
18 februari:  mw. G. Hegen-Bos en mw. A. Zomer-Wittink 
25 februari: mw. I. ten Wolde-Schoonvelde en dhr. D. Klein 
 3 maart:  mw. G.M. Mulder-Greven en fam. Loohuis 

NIEUW INGEKOMEN 
De Wijk mw. J. Koekoek 
IJhorst mw. E.S. Bijl 

HOUDT CONTACT MET DE KERK 
Als kerkelijke gemeente willen wij graag in contact blijven met u. Een bezoekje, 
een bemoedigend woord, een bloemetje, zo delen we lief en leed. Daar willen 
we ons als kerk voor inzetten. Kerkdiensten zijn een vorm van ontmoeting en 
we blijven als gemeente naar elkaar omzien. 
U kunt contact opnemen met ds. Betsy Nobel of één van de ouderlingen om 
een afspraak te maken met iemand van het bezoek-team: 
Mw. L. Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG  IJhorst, tel. 06-23291941 
Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ  Rouveen, tel. 0522-462403 
Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB  Zuidwolde, tel. 0528-373981 
Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE  De Wijk, tel. 0522-441297 
Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt, of ergens anders bent opgenomen, kan 
iemand bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan een 
afspraak maken? 
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Een adreswijziging kunt u doorgeven aan Gerrit Luten. Op de laatste pagina 
van elke Wekker en op onze website vindt u een volledig overzicht van onze 
namen en adressen. Hebt u / jij een vraag, laat het ons weten! 

Halen- en brengen kastje 
Onlangs is door de diaconie van de Pro-
testantse Gemeente in IJhorst en de 
Wijk een solidariteitskastje geplaatst, 
naast het parkeerterrein voor de kerk 
aan de Kerkweg in IJhorst. De diaconie 
kreeg het kastje aangeboden door het 
CNV en heeft besloten het aanbod te 
aanvaarden. De inhoud is bedoeld voor 
wie het kan gebruiken, maar natuurlijk 
vooral voor mensen met een smalle 
beurs.  
Op de foto is het kastje nog leeg, maar 
als dit blad verschijnt zal het kastje ge-
vuld zijn met houdbare producten. Denk 
in dit geval aan pasta, rijst, blikjes fruit 
e.d. Indien u producten hebt die u niet 
gebruikt, of op andere wijze wilt done-
ren, kunt u ze in het kastje plaatsen. Wij 
verzoeken u geen verse producten erin 
te zetten, want die kunnen snel beder-
ven en dan wordt het een smeerboel. Dat zou jammer zijn. Ook producten die 
over de te- gebruiken-tot datum zijn, zullen worden verwijderd. Toiletartikelen 
zijn ook welkom, denk aan tandpasta, deodorant of maandverband. We hopen 
dat we op deze manier met elkaar een kleine bijdrage kunnen leveren tegen 
(voedsel)verspilling en als ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. 
 Namens de diakonie, Eric Nobel. 

College van Kerkrentmeesters  
Wat er zoal gaande is 
Kerkbalans 
De jaarlijkse actie Kerkbalans ligt weer achter ons en het is altijd spannend hoe 
de uitkomst zal zijn. Zoals bekend is Kerkbalans de belangrijkste bron om de 
jaarlijkse exploitatie sluitend te krijgen. Dankzij de inzet van ruim 50 vrijwilligers 
is de actie in de tweede helft van januari weer vlot verlopen. Op 31 januari was 
het inleveravond in De Reesthof. Terwijl de lopers konden genieten van koffie 
met wat lekkers waren de kerkrentmeesters achter de schermen druk bezig om 
de opbrengst in beeld te brengen. Aan het einde van de avond hadden wij een 
voorlopige eindstand van ruim € 73.000. Zoals u ook in het financiële overzicht 
kunt zien is het totaal aan toezeggingen (inclusief sympathisanten) € 79.258. 
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Per saldo dus iets meer dan in 2023 en dat is een prachtig resultaat. Wij willen 
iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage en de lopers van de actie voor het 
brengen en ophalen van de enveloppen. De kerkleden welke hun 
kerkbalansformulier nog niet hebben ingevuld of vergeten zijn: kijk even in uw 
stapel post en bedenk wat u wilt bijdragen aan het in stand houden van onze 
kerkelijke gemeente. Wij moeten het uiteindelijk met zijn allen doen. 
 
Gebouwen 
Na alle positieve berichten over Kerkbalans werden wij ondertussen ook 
geconfronteerd met bijzondere kostenposten. In de vorige De Wekker werd al 
gememoreerd dat de kamervloer van de pastorie aan het doorzakken was. Dat 
heeft inmiddels een forse reparatie en kostenpost opgeleverd. Terwijl ik achter 
de computer zit voor de kopij voor De Wekker wordt de laatste hand gelegd aan 
de herstelwerkzaamheden. Dan hebben de bezoekers van het kerkelijk erf 
inmiddels ook wel gezien dat wij geconfronteerd werden met onverwacht 
bezoek. Onbekenden hebben de koperen regenpijpen verwijderd van de kerk. 
Dit levert ook weer de nodige rompslomp op en wij zijn helaas niet de enige kerk 
die hiermee geconfronteerd werd. 
 
Paascollecte 
Elk jaar organiseren wij naast de actie Kerkbalans ook de paascollecte. In de 
week voor Pasen ontvangt u hiervoor een uitnodiging. De opbrengst van deze 
collecte komt geheel ten goede aan het eigen pastorale gemeentewerk. Dus 
van harte aanbevolen. 

OVERZICHT KERKBALANS 2024 (t/m 3 maart) 
 Toezeggingen ontvangsten nog te ontvangen 
Toegezegd €  77.553 €  38.509 €  39.044 
Sympathisanten €    1.705  €.      160 €    1.545 
Totaal toegezegd €  79.258 €. 38.669  €  40.589 

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek 

OPBRENGST COLLECTEN 
Voor de Diaconie: Totaal: 
 7 januari  Wilde Ganzen € 88,10 
 14 januari  Samen tegen armoede € 84,60 
 21 januari  Pioniersplekken € 96,04 
 28 januari  Voedselbank € 104,92 
 4 februari  Bangladesh € 91,20 
 11 februari  Vluchtelingen € 55,51 
Voor de Kerk: 14 jan.  €. 6,-;   21 jan. € 67,36; 
 28 jan.  € 62,65;  4 febr. € 88,56; 
 11 febr.  € 38,80;  18 febr. € 67,- en € 72,50; 
 25 febr.  € 60,85;  via bank  € 20,- 
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Voor De Reesthof: 29 jan. € 81.65; 25 febr. € 53.00 ; via bank € 10,- 
Energiekosten: 21 jan. € 27,80; 12 febr. € 47,47  
Orgelfonds:    6 febr.  € 86.15 

GIFTEN 
Voor de Diaconie Via Gerda van de Meent € 20,- 
 Via Marry van den Berg € 10,- 
Voor de Kerk: via bank totaal   €  250,- 
Voor De Wekker via bank totaal  €  75,- 
 

OM NIET TE VERGETEN… 
… de naam van Roelof Broekhuizen 
Op 23 februari kwam er een einde aan het leven van Roelof Broekhuizen. 
Roelof Broekhuizen werd op 7 juni 1930 geboren aan de Heerenweg, waar 
zijn ouders een boerderij hadden. Deze boerderij zou hij later met zijn vrouw 
Annie overnemen. De laatste jaren van zijn leven woonde hij op de berghorst 
in Staphorst. 
Roelof en Annie trouwden op 10 mei 1957. Ze kre-
gen vier kinderen Gert, Klazien, Hildo en Roel. 
Roelof was ook opa van vier kleinkinderen en 
opapa van een achterkleinkind. Zijn vrouw Annie 
is op 26 mei 2018 overleden.  
Roelof was een boer in hart en nieren en een bui-
tenmens. Hij heeft als kerkrentmeester in de ker-
kenraad gezeten en bracht tot op het allerlaatst de 
enveloppen van de Actie kerkbalans rond in de Berghorst en omgeving. 
Na een lang en gezond leven, kreeg hij enige tijd geleden klachten die niet 
meer te verhelpen waren. Hij nam de tijd die hij nog had om afscheid te nemen 
van de mensen die hem lief waren. 
We namen in de kerk van IJhorst en De Wijk afscheid van zijn leven. Muziek 
was heel belangrijk voor hem, daarom luisterden we naar een aantal mooie 
liederen, waaronder “het Riesteland” van Luuk Nijsingh, terwijl zijn leven in 
foto’s aan ons voorbijtrok. Herinneringen werden opgehaald door de kinderen 
en kleinkinderen en ook hoorden we over zijn passie voor de jacht. Het lied 
“Als de liefde maar blijft winnen” van Daniël Lohues en de het gedicht over de 
liefde uit 1 Korintiërs 13 werden de leidraad voor het overdenken van zijn le-
ven. “Want als de liefde maar blijft winnen, komt het allemaal wel goed”  
Na de gedachtenisdienst begeleidde zijn familie hem naar het crematorium. 
Op een later tijdstip zal zijn urn op het kerkhof van IJhorst, bij de urn van zijn 
vrouw Annie, begraven worden. 
We gedenken Roelof Broekhuizen met liefde en wensen sterkte en kracht aan 
allen die hem zullen missen. 

Ds. Betsy Nobel 
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… de namen van ... 
 28 januari  Elisabeth Susanna Adriana Nieuwenhuijzen, 74 jaar 
 2 februari  Elisa Maria Koopman-Geurts, 85 jaar 
 7 februari  Jacob Herman Padding, 75 jaar 
 12 februari  Geessien Linde-Brinkman, 84 jaar 
 17 februari  Hendrik (Henk) Runhart, 84 jaar 
 

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK 
Maandagmiddag 19 februari jl. kwamen twaalf dames naar De Reesthof om 

samen aan de slag te gaan. Op 
de tafels lag mooi groen, 
bloembolletjes, rozen, mos en 
allerlei versieringen klaar. 
Marianne en Iet hadden 
gelukkig al een voorbeeld 
gemaakt van wat we van deze 
wirwar aan attributen konden 
maken. Onder hun 
enthousiaste begeleiding 
gingen we allemaal aan de 
slag. Het resultaat hiervan kunt 
u op de foto zien. Iedereen ging 
met een prachtig versierde 
creatie naar huis. De 
aangebrachte eitjes gaven 
alvast een Paassfeer.  
Wij hopen dan ook alle dames 
op 18 maart bij de Paasmaaltijd 
om 18.00 uur weer te mogen 
begroeten. Het verslag hiervan 
leest u in de volgende Wekker. 
Met een hartelijke groet van 
alle bestuursleden.  

Barbara van den Brink-Smit. 
Programma Vrouwenvereniging 2024: 

15 april, 13.30 uur  genieten van ABBA-muziek 
  8 mei  het jaarlijkse reisje 
 

Concert Varië Zangvereniging WIJKER KUNST 
Op zaterdag 6 april 2024 ’s avonds om 19.30 uur verzorgen de koren van 
Wijker Kunst uit De Wijk een zeer gevarieerd optreden in hun “concert-kerk” te 
IJhorst.  
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De optredens van het vrouwen- mannen- alsook het gemengd koor mogen 
zonder meer gevarieerd genoemd worden, met bijvoorbeeld naast het 
“Halleluja” van Leonard Cohen ook een nummer van Daniël Lohues.  
Ook Tjako van Schie (vleugel) en Martin Herz (tenor) zullen een ruime bijdrage 
aan het programma leveren. De totale leiding is in de vertrouwde handen van 
dirigent Mannes Hofsink.  
Kaarten zijn verkrijgbaar via de leden en ’s avonds bij de ingang. 

HET BYZANTIJNSKOOR DRENTHE ZINGT 
in kerk IJhorst-De Wijk op zondagmiddag 21 april 2024 om 15.00 uur. Het 
koor brengt daar een gevarieerd programma ten gehore van Byzantijnse 
gezangen, Kozakkenliederen en Oost Europese volksmuziek. Toegangsprijs 
€15,- incl. consumptie. Voor uitgebreide informatie over het koor en 
kaartreservering (voordelig, €13,-), ga naar www.byzantijnskoor-drenthe.nl 

KOFFIECONCERTEN 
Koffieconcerten: elke tweede maandagmiddag van de 
maand. Laat u verrassen door de stilte en rust rondom de 
kerk in het gezellige dorp IJhorst. Bekijk naast de kerk even 
de bijzondere klokkenstoel! Zodra u binnenkomt wordt u 
hartelijk ontvangen door de vrijwilligers. Na een lekker bakje 
koffie kunt u plaatsnemen op stoelen of in de authentieke 
banken rondom de vleugel. 

MAANDAG 8 APRIL 2024 14:30 uur: Vier Jaargetijden 
Twee vrienden voeren samen de Vier Jaargetijden van Vivaldi uit op viool en 
piano. Gegarandeerd feest! 
MUSICI: Robert Cekov, viool, Wouter Harbers, piano 
Wouter bespeelt met veel plezier de vleugel, solo of in samenwerking met 
fantastische musici. En af en toe kruipt hij achter het orgel. Kom meegenieten! 
Tijden: inloop vanaf 14:00 uur, concert van 14:30 tot 15:30 uur. Hartelijk 
welkom! Entree: gratis (collecte na afloop). 11 Maart was helemaal volgeboekt. 
8 April staat nog op de agenda en daarna is er een zomerreces. 

FEEST VAN DE GEEST 
is een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van 
Kerkgebouwen. In 2024 is het thema ‘troost’ en zijn de Kerken geopend van 
13.00 – 17.00 uur op: Donderdag 9 mei (Hemelvaart); Zaterdag 11 mei; 
Zondag 12 mei; Zaterdag 18 mei; Zondag 19 mei (1e Pinksterdag); Maandag 
20 mei (2e Pinksterdag). Te zien in IJhorst: schilderen, tekenen en glaskunst 
van Marijke Traast. In het Pinksterweekend is de groep ‘Grensloos 
kunstverkennen’ ook vertegenwoordigd. Exposities van Grensloos 
kunstverkennen 2024 zijn in de drie laatste weekenden van mei: 16 -19 mei, 
23 - 26 mei en 30 mei tot 2 juni. Zie www.grenslooskunstverkennen.nl  

http://www.grenslooskunstverkennen.nl/
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Nu te zien in de Reesthof 
Aan de wanden hangen schilderijen van Joke Plomp, zie www.jokeplomp.nl 
In de vensterbanken staat keramiek van Martha Veldhuis en van een aantal 
van haar cursisten, zie www.marthaveldthuis.nl  
Beide exposities blijven tot en met de zomerperiode te zien. 

BERICHTEN UIT DE REGIO 
Verslagen van de CLASSICALE VERGADERINGEN 
Op de website van de classis (www.classis- groningendrenthe.nl) vindt u 
informatie over de classis, verslagen van vergaderingen en nieuwsbrieven. U 
kunt deze opvragen via scriba@classisgroningendrenthe.nl.  
Chris Dees, namens het Bestuur van TVG Assen 

TEN SLOTTE 
Het gesprek 
 
Zonder bevraging  
zijn onze gedachten  
fladderende vogels 
 
Zonder bezinning  
wordt onze geest  
een dobberend vlot 
 
Zonder luisteren  
en zwijgen  
komt er geen gesprek 
 
Zonder ontmoeting  
stranden wij op de oever  
van ons afgelegen zelf. 
 
(Uit: Voor wie woorden zoekt, Kris Gelaude) 

 Een hartelijke groet, Ds. Betsy Nobel 

REDACTIE DE WEKKER  
De Wekker wordt huis aan huis bezorgd in de dorpskernen van IJhorst - De 
Wijk. Woont u in het buitengebied of in een andere plaats en bent u geen lid 
van onze kerk, dan kunt u een abonnement nemen. 
Wilt u De Wekker beslist niet ontvangen? Mail uw adres aan de redactie. De 
bezorgers proberen dan uw brievenbus over te slaan!  
Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij Tinie Kleen, van Wijngaardenstraat 22, 
7955 AT IJhorst, tel. 0522 - 44 58 08 of Mia Moes, Nic. Ten Woldeweg 1, 7957 
CW  De Wijk, tel. 06-2198 9730.  
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E-mail: wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl   De Wekker nr. 3 komt uit op 17 mei 
i.v.m. Pinksteren, dat is 3 weken eerder! Kopij aanleveren voor 3 mei. Nr. 4 
komt weer op de 1e maandag van de maand augustus! 

HANDIG OM TE WETEN 
Pastoraat:  Ds. Betsy Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA  IJhorst, tel. 0522 78 55 94, 

via mail: predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl. 
Kerkenraad Scriba: Albert Kreggemeijer, Ywehof 53, 7955 BD  IJhorst, tel. 

0522 44 26 19, e-mail: scriba@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Contactpersoon ouderlingen: Linda Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG 
 IJhorst, tel. 06-23291941 
Contactpersoon Staphorst: Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ  Rouveen, tel. 

0522 46 24 03 
Kerkrentmeesters Voorzitter: Rick Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 

7957 BH  De Wijk, tel. 0522 44 05 47 
Secretaris Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ  IJhorst, tel. 0522 

44 16 87 
Financiële adm. kerk Jeantje Schaap en Janny Westerbeek, 
 email: adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com 
Bank kerk NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91 
Bank De Wekker NL35 INGB 0002 4081 91; 
Diaconie Secretaris Hilke Kwakkel-Compagner, Burg. v. Wijngaardenstraat 

42, 7955 PM  IJhorst, tel. 06-20339168 
Bank Diaconie RegioBank:  NL07 RBRB 0916 7530 18 
Collectebonnen NL44 RBRB 0787 6737 73 , bestellen bij: Dhr. Erik Nobel, 

Kerkweg 8, 7955 AA  IJhorst, tel. 0522-735594, e-mail: 
 eriknobel0571@gmail.com 
Preekvoorziener: vacant 
Organisten van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-49604765 en 
 Peter van de Beld, tel. 0528 27 15 76 
Vrouwenvereniging Joke van der Hammen-van der Meulen, Veldhuisweg 1-

55, 7955 PP  IJhorst, tel. 0522 44 32 83 
Cantorij  secretaris: Betty Kreggemeijer, tel. 0522 44 26 19 
Ledenadm. Gerrit/Josyanne Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 

0528 37 39 81, e-mail: ledenadministratie@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Taxidiensten Rian Horstra, tel. 0522 44 12 48 
Koster tevens contactpersoon De Reesthof: Marry Germs, De Vos van 

Steenwijkstraat 56, 7957 BH  De Wijk, tel. 0522 44 05 47  
 E-mail: koster@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
De Reesthof tel. 0522 44 16 53 
Redactie Nieuwsbrief Else Fleurke, Jan Poortmanweg 4, 7957 DA  De Wijk, 
 e-mail: nieuwsbrief@kerk-ijhorst-dewijk.nl, tel. 06-30 82 55 31 
Website: http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl 
E-mail De Wekker: wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl 

mailto:wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl
http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl/
mailto:wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl

